uiten
land

Spanningen in het Midden-Oosten!

Het Midden-Oosten heeft opnieuw weken van spanningen achter de rug. Iran viel Israél aan,

uit wraak voor een bombardement. Daarna volgden er ontploffingen in een Iraanse stad.

Ondertussen duurt de oorlog in de Gazastrook al meer dan een half jaar.

In de nacht van 13 op 14 april vuurde Iran wel

300 drones en raketten af op Israél. Dankzij een
goed luchtafweersysteem kon Israél de aanval
tegenhouden. Zo'n systeem is gemaakt om raketten

van vijanden op te sporen en neer te halen. Daardoor
bleef de schade beperkt.

Vijanden
Waarom viel Iran Israél aan? De twee landen zijn al
jaren vijanden van elkaar. Sinds de oorlog in Gaza
(een deel van de Palestijnse Gebieden) verergert dat
alleen maar. Dat komt omdat Iran geld en wapens
geeft aan Hamas. Dat is de terroristische groep
waartegen Israél vecht in Gaza. Hierdoor werd Israél
nog bozer op Iran. Op 1 april bombardeerde Israél
het consulaat van Iran in Syrié. Daarbij kwam onder
andere een belangrijke generaal van het Iraanse leger
om. Volgens Israél had deze generaal Hamas geholpen
bij de aanval op 7 oktober 2023, het begin van de
oorlog. Nu wilde Iran wraak nemen op Israél voor de
dood van de generaal. Dat resulteerde in de aanval

met 300 drones en raketten.

Tegenaanval?
Israél zei dat het op zijn beurt wraak zou nemen
op Iran. Leiders van over de hele wereld riepen

beide landen op om te stoppen met elkaar aan te

vallen. Maar vorige vrijdag ontploften drie drones
in een belangrijke Iraanse stad. Daarbij vielen geen
slachtoffers en was er geen schade. Ging het om
een aanval van Israél? Zal Iran reageren of keert de
rust nu terug? Voorlopig wil niemand deze vragen

beantwoorden.

Nog altijd oorlog
In de Gazastrook gaat de oorlog tussen Israél en
Hamas nog altijd door. De laatste dagen werden twee
massagraven van Palestijnen ontdekt bij ziekenhuizen
in Gaza. Israél had deze ziekenhuizen gebombardeerd
omdat het dacht dat leden van Hamas zich daar
verstopten. Ook op de Westelijke Jordaanoever, een

ander deel van de Palestijnse Gebieden, neemt het

geweld toe.

Aanhangers van de Iraanse overheid kwamen op straat om
de Iraanse aanval op Israél te vieren.

het consulaat - Een gebouw van een land in een ander land, waar burgers terecht kunnen voor reis- en andere officiéle documenten.





