
Juni is rozenmaand
Rozen zijn misschien wel de meest bekende bloemen. Ze bestaan al heel lang. 
Er zijn fossielen gevonden van wilde rozen die 35 miljoen jaar oud zijn.

Met het geven van rozen kan je verschillende dingen 
duidelijk maken. Iedere kleur heeft een eigen bete-
kenis. Een roze roos verwijst naar geluk, dankbaar-
heid, vreugde … De witte roos staat voor zuiverheid, 
genegenheid, nieuw begin … Maar de meest beken-
de symboliek is die van de rode roos. Al eeuwen is zij 
dé bloem van de liefde en romantiek. Hoe dat komt? 
Daarover bestaat een aantal mythes. 

Aphrodite en Adonis
Eén ervan is die van Aphrodite, de Griekse godin 
van de liefde en de schoonheid. Aphrodite was 
hartstochtelijk verliefd op de mooie Adonis. Die 
raakte dodelijk gewond tijdens een zwijnenjacht. 
Aphrodite haastte zich door kreupelhout en doorn-
struiken om bij haar geliefde te komen. Maar ze 

verwondde zich aan scherpe takken en doorns. Door 
haar bloed kleurden de witte rozen waar ze langs 
kwam rood. Volgens het verhaal zou de rode roos op 
dat moment ontstaan zijn en werd zij het symbool 
van de eeuwige liefde.
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Ben je in een romantische bui? Dan zijn rode rozen een 
goed idee … (Foto iStock - katiafonti)
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