
COLOMBIA | Het is bijna niet te geloven. Vier kinderen overleefden 40 dagen in 
het Colombiaanse regenwoud. Reddingsteams waren al die tijd naar hen op zoek. 
De kinderen waren in de jungle beland toen hun vliegtuigje neerstortte. 

Het ongeval gebeurde op 1 mei. Na twee weken 
werd het toestel teruggevonden, samen met de drie 
dode lichamen van de volwassen passagiers van het 
vliegtuig. De vier kinderen waren niet meer op de 
plaats van het ongeluk. Toen ging ‘Operatie Hoop’ 
van start! Honderd militairen, mensen van de 
inheemse stammen en speurhonden werkten samen. 
Ze vonden allerlei aanwijzingen dat de vier kinderen 
nog leefden: een zelfgemaakte schuilplaats, een 
afgebeten appel, een vuile luier en voetstappen. De 
speurders gaven de hoop niet op.

Heldhaftige meid
Lesly, een meisje van 13 jaar, zorgde 40 dagen lang 
voor haar jongere broers en zus van 9, 5 en 1 jaar. 
Ze overleefden op wat meel uit het wrak, water en 
eetbare vruchten en zaden uit het regenwoud. De vier 
kinderen behoren tot de Witoto bevolking. Dat was 
hun geluk. Witoto kinderen leren al op jonge leeftijd 
over de gevaren van het regenwoud. Ze weten wat 
eetbaar is en waarvoor je moet opletten. Eerst bleven 
de kinderen bij het wrak. Hun moeder overleed 
vier dagen na het ongeluk aan haar verwondingen. 
Net voor ze stierf, zei ze dat de kinderen hun vader 
moesten gaan zoeken.

Speurhond Wilson
De kinderen zijn gevonden, maar toch gaat de 
zoektocht nog door. De Mechelse herder Wilson 
raakte tijdens Operatie Hoop vermist. Nochtans is 

Aansterken
Momenteel zijn de kinderen in het ziekenhuis. Ze 
werden ondervoed en uitgedroogd teruggevonden. 
Ze zaten ook onder de insectenbeten, want in het 
regenwoud krioelt het van de insecten. De dokters 
zorgen nu voor hen. Ook mentaal moeten ze er nog 
bovenop komen. Ze zullen tijd nodig hebben om dit 
hele avontuur te verwerken. Het lijkt een verhaal uit 
een film, maar voor deze vier dappere kinderen was 
het echt. 

Gered na 40 dagen
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Het reddingsteam poseert met de vier kinderen op de plek 
waar ze hen gevonden hebben.

het waarschijnlijk door die hond dat de kinderen 
gevonden werden. Want hij was bij de kinderen 
geweest en het Colombiaanse leger had daar 
sporen van gevonden. Die sporen brachten het 
opsporingsteam uiteindelijk tot bij de kinderen. De 
slogan van het leger is ‘We laten niemand achter’. 
Dus zoeken ze nu verder naar Wilson.
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